
 

Lied  

 

Welkom 

Gebed om nabijheid 

Soms denken we dat we kopje ondergaan 
door wat het leven brengt. 
 
Soms geloven we dat het niet meer kan 
door alles wat tegen slaat. 
 
Soms verwachten we, 
dat het anders zal zijn 
als mensen ons steunen 
en hopen we dat het beter wordt. 
 
Om de momenten dat ons geloof 
en vertrouwen niet sterk genoeg was 
zeggen we: het spijt ons. 

GEBEDSVIERING  

5 oktober 

 27e zondag C-jaar  

     Houd vol! Geloof! 



Muziekstukje door Maayke  
Zij speelt voor haar zusje Noor  

Gebed 

Heer, onze God, 
wij hebben vele vragen en verwachtingen. 
Maar als het ons niet voor de wind gaat 
is ons geloof in U vaak erg klein. 
Wij bidden U: 
Laat ons geloof worden als een mosterdzaadje, 
een bron van levenskracht 
om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd. 
Amen.  

Inleiding op de lezingen 
Vertrouwvol geloof is een grote kracht waardoor 
mensen het ook in moeilijke omstandigheden  
volhouden. Dat ervaart de profeet Habakuk in de 
eerste lezing en dat leeft Jezus zijn leerlingen voor. 
 

Eerste lezing Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4  

Moment met de kinderen 

Lied 

Wil je wel geloven het begin is klein 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen: 
dan gebeuren wonderen om je heen. 

Evangelie   Lucas 17, 5-10   

Homilie 

Voorbeden 

De profeet Habakuk riep ons op 
het wachten op God nooit op te geven. 
 
Bidden we voor uw wereld, Heer, 
waarin mensen slachtoffer worden van geweld 
en onrecht. Dat er uitkomst daagt 
en zicht komt op vrede en gerechtigheid 



Bidden we voor uw mensen, Heer, 
die gebukt gaan onder ziekte  
of verdriet hebben omdat ze iemand missen (…) 
Dat het niet blijft duren, 
dat troost en geluk sterker mogen blijken. 
Dat ons bidden … 
 
Bidden we voor uw Kerk, Heer, 
die haar enthousiasme wel eens kwijtgeraakt. 
Dat zij niet bij de pakken blijft zitten 
en zoekt naar nieuwe wegen om Uw goed 
nieuws van liefde en vrede  te verkondigen. 
Dat ons bidden … 
 
Bidden we ook voor onszelf, Heer, 
wij die willen leven in het spoor van Christus. 
Dat wij van Hem durven getuigen 
in ons omzien naar elkaar. 
Dat ons bidden … 
 
Genadige God, 
ons bidden tot U laat U nooit onberoerd. 
Wil ons verhoren en wek in ons het vertrouwen 
dat soms wonderen doet. 
Wij vragen U dit, in Jezus’ naam. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
niet zichtbaar, niet tastbaar, 
maar toch aanwezig in elke mens. 
 
Ik geloof in Jezus, 
omdat Hij hoopvolle woorden sprak, 
maar ook omdat Hij  
doorheen lijden, dood en verrijzenis,  
Weg, Waarheid en Leven is. 
 
Ik geloof in de Geest, 
Bron van hoop en toekomst voor elke mens 
die met ons op weg gaat 
naar een hoopvolle toekomst 
ook doorheen de moeilijke momenten  
van het leven. 
 
Ik geloof in de verrijzenis van de mens. 
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is 
omdat God ons tot nieuw leven roept 
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. 
Amen. 

Offerande 
Delen van wat we hebben,                                    
Om onze geloofsgemeenschap                    
mee te dragen. Dankjewel. 

Ondertussen zingen we: 



 Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 
 
Bidden bij brood van leven 
Laten we aan tafel gaan.  
Laten we samen brood breken. 
 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam  
om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor allen  
die ons woorden van hoop en vrede  
toespreken, 
die ons nabij blijven in uren van angst  
en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan en ons doen  
groeien tot nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U  
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten  
aanspreekt. 
Naar U wordt uitgezien als naar een hemel  
die ons wacht: Jezus Christus, 
die zich als Brood voor de wereld  
heeft geschonken. 
 



Wij bidden,  
open ons hart voor de vragende  
aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen  
opdat wij het zoeken van mensen zien, 
open onze oren opdat wij het diepste  
verhaal van mensen horen. 
Geef dat wij ons zo bewust worden 
dat breken en delen het geheim is  
van samen-leven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus, 
die mensen doet opstaan  
uit onmacht en verlamming, 
en bouwen wij mee aan een wereld 
waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen met elkaar de weg  
van het leven gaan. 
 
Onze Vader 
 

Gebed om vrede 

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst. 
Vrede, diep in je hart, 
vrede, die je de ogen opent  
voor de schepping, 
voor de kleine dingen, 
voor wie je mag ontmoeten langs je weg. 
Moge de eenvoud, de verwondering,  
de verbondenheid en de vriendschap 
ons vervullen met Gods vrede, 
vandaag, morgen en altijd. 

Inleiding op de communie  
Dan zal er vreugde zijn op aarde   
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.  

Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed                                                         
God, onze Vader, geloof dat geworteld is  
in de liefde van uw Zoon 
maakt harde vuisten tot zachte handen 
en helpt mensen zalvend te spreken 
in plaats van harde woorden te roepen. 
In onopvallende dingen is het te zien 
dat mensen leven vanuit geloof. 
Sta ons bij in het leven van elke dag 
en help ons zulke mensen te worden. 
Dit vragen wij U, omdat wij verlangen 
naar de nieuwe gelukkige wereld 
waarover Jezus ons heeft gesproken. Amen. 

Lied 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om even in stilte thuis te komen  
bij onszelf 
 
Leven in geloof is wat anders 
dan altijd opgetogen zijn. 
Vaak is het vooral: 
toch maar doorgaan, 
ook als je weinig resultaten ziet. 
Het uithouden met jezelf en met elkaar, 
ook als je veel ziet mislukken. 
Toch doorgaan  
ondanks alles wat verdrietig maakt. 
Je ziel niet laten verbitteren, 
maar het goede in elkaar behoeden. 
Onze teleurstellingen niet koesteren, 
maar het uithouden in geduld, 
ook het onbegrijpelijke van God. 
Vasthouden aan de hoop 
dat er telkens iets nieuws kan groeien 
en dat zo iets ongehoord als liefhebben  
toch kan gebeuren. 
En de verwondering gaande houden. 



Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

  

Hoopvol op weg, met zicht op  
de toekomst voor de kleinsten onder ons 

In onze intenties hebben we gebeden voor 
Noor Vyvey. In het Arabisch betekent Noor 
“licht”. Wie zou met haar het licht niet gunnen  
in de ogen van andere kinderen die er nog op 
wachten? Elke minuut wordt ergens ter wereld 
een kind blind. In ontwikkelingslanden kan am-
per tien procent van hen naar school. 

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden  
hebben een vorm van vermijdbare blindheid als 
gevolg van armoede, slechte hygiëne, angst en 
bijgeloof, een gebrek aan informatie en een  
tekort aan gespecialiseerd medisch personeel en 
infrastructuur. Het duwt hen alleen maar dieper 
in de put.  

Vaak moeten de kinderen of kleinkinderen  
instaan voor hun blinde ouder of grootouder 
en kunnen ook zij niet naar school. 

Met de steun van lokale partners, experts  
en schenkers doorbreekt Licht voor de Wereld 
deze vicieuze cirkel. En het doet dat bijzonder 
efficiënt. De christelijk geïnspireerde, erkende 
niet-gouvernementele organisatie slaagt er  
vandaag in om met amper 52 euro een  
volwassene van cataract te genezen.  
150 Euro voor een operatie onder volledige  
verdoving en een kind kan zien.  
Je kan het lezen op: 
https://www.lightfortheworld.be/wat-wij-doen/. 

LICHT VOOR DE WERELD GEEFT ZICHT OP EEN 
BETERE TOEKOMST. 

Een gift kan op rekening nummer  
BE95 5230 4029 2158 van Licht voor de Wereld 
onder de vermelding “Noor aan de wereld”. 

Dank je wel, mede namens Noor  
en haar familie. 



 

 

Donderdag 04 december in onze kerk: 
een unieke voorstelling  
met dozen vol verhalen  
die de geesten openen, 
mensen verbinden  
en nieuwe verbeelding losmaken. 

Wees er zeker bij! Er zijn max 200 plaat-
sen. 
In het Waasland zijn wij de enige kerk 
waar deze voorstelling plaatsvindt.  
Een unieke kans dus! 

Kaarten via het Davidsfonds  
(zie QR code op de affiche) 
of via het secretariaat van Tereken. 


